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Sybold van Ravesteyn, 1925 Gestileerde Christus aan het kruis

Een paar weken geleden bezocht ik de expositie ‘Tussen hemel en oorlog’ in het Catharijneconvent
in Utrecht.” Bovenstaande afbeelding van Van Ravesteyn bleef mij bij. Het hangt in de buurt van een
andere verbeelding van de kruisiging. Een vurig rood doek vol dreiging, met het gefolterde lichaam
van Christus. Het contrast is groot. Het rode doek greep me direct bij de keel. Het is overweldigend.
Waarom bleef het beeld van Van Ravesteyn naderhand meer in mijn gedachten? Wat is het effect
van deze eenvoudige lijnen en de minimalitische verbeelding?

Het beeld geeft me meer ruimte om stil te staan bij het lijden van Christus. Juist in zijn eenvoud. Net
als de evangelien, waarin ook niet tot in detail wordt ingegaan op de gruwelijkheden van de
kruisiging.? De compositie van Van Ravesteyn lijkt aan de ene kant definitief. De benen zijn stevig
vastgemaakt aan de staander van het kruis. De lijnen zijn recht en strak. Toch vind ik het niet koud
of zakelijk. De witte achtergrond straalt rust en tijdloosheid uit. Het kruis is niet in de aarde geplant.
Wijst deze verbeelding al naar de opstanding? Zien we hier tegelijk met de Gekruisigde ook de
Opgestane Heer die zegenend van ons gaat?

Ook de ronde vorm in de andere kleur trekt mijn aandacht. Onder het licht gebogen hoofd een bijna-
driehoek. Het doet me denken aan de afbeelding van het alziend oog in oude, middeleeuwse kerken.
Hemels blauw, Hij ziet ons en zal ons niet verlaten. Het ‘koele, zakelijke’ beeld brengt woorden van
een lied in mij naar boven. Een gebed: “Gij die al onze schuld in uw vergeving draagt, wees onze vrede,
o Jezus, voor eeuwig.” (Lied 559:2)

1 “Tussen hemel en oorlog’ is een expositie over kunst uit de jaren tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog (te zien
tot 15 juni). Sommige kunstwerken ademen hoop uit op een nieuwe toekomst of verlangen weemoedig naar een tijd die
voorgoed voorbij lijkt. In andere kunstwerken werpt de schaduw van de Tweede Wereldoorlog zijn schaduw al vooruit.

2 |n tegenstelling tot films of documentaires waar soms de meest gruwelijke verhalen worden verteld of verbeeldingen
worden gemaakt. Ze zijn aan mij niet besteed.



Gebed

Onderstaand gebed ontving ik van een collega uit
werkgemeenschap Apeldoorn-Loenen. Het is een initiatief
van de Protestantse gemeente Klarenbeek, Voorst en
Wilp. Het is aangeboden aan een lokale krant en heeft een
plek gekregen in meerdere diensten en kerkbladen in de
regio.

In deze Veertigdagentijd — de voorbereidingstijd op Pasen — bidden wij voor de kwetsbaren onder ons.
De afgelopen maanden speelde de opvang van vluchtelingen in onze gemeente. In deze
Veertigdagentijd willen wij hen en allen die bij hun opvang betrokken zijn een plek geven in ons gebed.

In onze kerk te Klarenbeek, Voorst en Wilp

bidden wij voor de slachtoffers van oorlogen en onderdrukking,
voor mensen die geen perspectief meer zien in hun eigen land
zoals de vele jongeren in Afrika en het Midden-Oosten.

Wij bidden voor mensen die in hun eigen land ontheemd zijn geraakt
en ook voor hen die in buurlanden worden opgevangen.
In het bijzonder denken wij aan de inwoners van Oekraine.

Wij bidden voor mensen die een lange reis wagen naar Europa
om hier bescherming te zoeken.

En die onderweg slachtoffer worden van uitbuiting en geweld.
En voor hen die verdrinken op zee.

Wij bidden voor de mensen die zich inzetten voor vluchtelingen.

Wij bidden om wijsheid voor de beleidsmakers en politici in Voorst en in Den Haag
die belangrijke beslissingen moeten nemen over wetten, regelgeving en locaties van opvang.

Wij bidden voor de medewerkers van de Nederlandse overheid
die vluchtelingen begeleiden in de AZC's.
En voor hen die beslissingen moeten nemen in procedures en rechtszaken.

Wij bidden voor de mensen in Nederland, in onze gemeente Voorst
die zich onzeker voelen over de grote veranderingen in onze samenleving.

Wij bidden om mensen - jong en oud - die de vluchtelingen
met open armen en een warm hart willen ontvangen en bijstaan.

Wij bidden om wijsheid voor ons als kerken.

Dat wij ontdekken hoe wij van betekenis kunnen zijn

voor de vluchtelingen die hier komen wonen.

En voor de blijvende onderlinge verbondenheid in onze dorpen.

Amen



Aankondiging vertrek scriba Gerrit Bok

Onze scriba, Gerrit Bok, heeft in het moderamen van 24 maart en het breed moderamen van 31 maart
aangegeven dat hij zal stoppen als scriba. De reden die hij aanvoert is ‘een gebrek aan synergie
tussen hemzelf en de voorzitter'. Als leden van het breed moderamen hebben we aangegeven zijn
besluit te betreuren en zijn we dankbaar voor het vele werk dat hij in de afgelopen jaren voor de
classis heeft gedaan.

In de aanloop naar zijn beslissing hebben we als moderamen gezocht naar mogelijkheden om de
samenwerking met Gerrit voort te zetten, onder andere door gesprekken onder leiding van ds. Erik
Schuitemaker (voorzitter van het classicaal college voor de visitatie en adviseur van het
moderamen). Dit heeft helaas niet geleid tot een andere beslissing. Op korte termijn gaat het
moderamen in gesprek over de stappen die nu nodig zijn in verband met de overdracht van
werkzaamheden, het moment van afscheid en de opvolging.

Regiobijeenkomsten ‘Veilige kerk’

In elke gemeente zijn slachtoffers van geweld, misbruik of onveilige machtssituaties, in hun
thuissituatie of zelfs in de kerk. Daar willen en mogen we niet van wegkijken! Het is belangrijk dat
het onderwerp in kerkelijke gemeenten aan de orde komt. Als classis vinden we dit ook van groot
belang en daarom organiseren wij samen met classicale vergadering Gelderland Zuid en Oost vier
bijeenkomsten rond het thema ‘Veilige Kerk’, in samenwerking met twee beleidsmedewerkers van
de Dienstenorganisatie. Praktische vragen over de verplichte VOG voor vrijwilligers kunt u ook op
deze avond stellen. Zie daarvoor ook de website van de Protestantse Kerk. Verder zal ook de
aanstelling en training van vertrouwenspersonen in de regio aan de orde komen. Wij hopen u te
ontmoeten op één van deze bijeenkomsten rond Veilige kerk.
e Woensdag 7 mei: Maartenskerk te Elst - 20.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Sint Maartenskerk, Sint Maartenstraat 32B in Elst.
e Donderdag 8 mei: De Slangenburg te Doetinchem - 20.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

IJzevoordernseweg 35 7004 Doetinchem
e Vrijdag 23 mei - een middagbijeenkomst i.s.m classis Veluwe,

De Dremptse Hof te Tiel - 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) De Balije 1, 4003GA Tiel
e Dinsdag 27 mei — een avondbijeenkomst (inloop vanaf 19.00 uur)

Oude Kerk, Putterweg 16, Ermelo
Voor de bijeenkomsten in Elst, Doetinchem en Tiel graag vooraf opgeven bij de scriba van CV
Gelderland Zuid en Oost, dhr. Arie van Heusden, e-mail classisscriba-gelderland-zuid-en-
oost@protestantsekerk.nl. Voor de bijeenkomst in Ermelo kunt u zich opgeven van scriba Gerrit
Bok, cvVeluwe@kpnmail.nl.

Nieuwe scriba: ds. Kees van Ekris

Dr. C.M.A. (Kees) van Ekris wordt per 1 juli de nieuwe scriba van de Protestantse Kerk in
Nederland. De generale synode stemde op donderdag 10 aprilin met zijn benoeming. De scriba
van de Protestantse Kerk is lid van het dagelijks bestuur (moderamen) van de generale synode
en geeft mede leiding aan de kerk. Gelijk na zijn benoeming stond Van Ekris in zijn toespraak
uitgebreid stil bij het woord ‘moed’. De nieuwe scriba noemde onder andere dat we de moed
moeten hebben tot ‘Gemeinsames Leben’, waarbij hij een verwijzing maakte naar de
oorlogsdagboeken van Etty Hillesum: “We leven in een tijd leven vol uit-elkaar-trekkende
krachten, in de samenleving, in families, in lokale kerken, in synodes, en dat dat ons verzwakt.
Juist in deze omstandigheden moeten we de oefening doen om tot die diepere eenheid te
komen, die onder allerlei conflict en dispuut zit.”
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Lunchbijeenkomst ‘Pre-emeriti’

Predikanten en kerkelijk werkers, vanaf ongeveer 60 jaar, die de
datum van hun emeritaat of pensioen zien naderen, zijn van
harte uitgenodigd voor een lunchbijeenkomst op 15 mei in de
Ontmoetingskerk in Dieren (Admiraal Helfrichlaan 54).

We willen met elkaar in gesprek gaan over inhoudelijke en
praktische vragen op weg naar het emeritaat. Daarbij komen
onderwerpen als behoud van motivatie, permanente educatie,
afscheid nemen van een krimpende gemeente aan bod. We ruimen veel tijd in voor ontmoeting en
het delen van ervaringen. Daarnaast zal Elisabeth van As van de afdeling ‘Vitale roeping’ van de
Dienstenorganisatie in haar bijdrage ingaan op bovenstaande onderwerpen en om vragen te
beantwoorden.

De bijeenkomst, die samen met Classis Gelderland Zuid en Oost wordt georganiseerd, is van 10.00
uur tot 13.30 uur, inclusief lunch. Inloop vanaf 9.30 uur. Graag opgeven voor 9 mei a.s. bij ds Ada
Rebel, a.rebel@protestantsekerk.nl of bij ds Wilbert van Iperen, w.vaniperen@protestantsekerk.nl.

Op afstand, maar wel betrokken
‘ ‘! P Vanwege mijn gezondheidstoestand ben ik in
i | 2017 geémigreerd naar Zwitserland. Ik woon
' in Davos, omdat ik een levensbedreigende
longziekte heb. Vanaf het begin van mijn
studie aan de Theologische Universiteit van
Apeldoorn (in 2003) tot aan mijn emigratie
was ik lid van de Eben Haezerkerk in
Apeldoorn. Het was helaas maar sporadisch
mogelijk om een kerkdienst te bezoeken,
omdat het ofwel door benauwdheid niet lukte,
of omdat ik niet in Apeldoorn was, omdat ik een aantal maanden per jaar in Davos verbleef. Toch
zijn er goede contacten met gemeenteleden en predikanten ontstaan. Mijn toenmalige wijkouderling,
Bert Cornelisse, speelde daar een sleutelrol in.
De contacten bestaan nog steeds. Er zijn gemeenteleden die mijn rondzendmails lezen, met een
aantal mensen heb ik via WhatsApp contact. Via de EHkerk App blijf ik van alle ins en outs op de
hoogte. Via Teams spreek ik ds Methorst en m'n huidige wijkouderling Rudy Doornewaard.

Ontzettend fijn dat de digitale communicatiemiddelen er zijn! En het is fijn om via de livestream
kerkdiensten mee te kunnen beleven, en ook andere activiteiten die in de kerk plaatsvinden: de
concerten van het kinder-en tienerkoor, de bijeenkomsten in de Stille week. Er is dus op afstand
genoeg mogelijkheid om betrokken te blijven op de gemeente!

En heel bijzonder is dat de afstand ook letterlijk overbrugd werd: in januari ontving ik bezoek van 3
broeders: de reeds genoemde Bert en Rudy en ook Wouter Gijsbertsen. Zij kwamen naar Davos om
mij pastoraal te bezoeken. Om mee te leven, mij te bemoedigen, om de verbondenheid te bevestigen
en te voeden. Een bijzondere en grote vorm van huisbezoek: 3 dagen :)

Het was een mooie en waardevolle tijd, waarin we geestelijke verbondenheid ervaarden. We horen
bij de gemeente, we zijn één in Christus! Dat weet je, ook op afstand, maar door dit bezoek was het
ook weer even heel voelbaar. Een grote zegen!

Jorine van Dijke
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Kerk in Actie — Informatieavonden

In april organiseren wij weer een aantal informatieavonden op
ke rk verschillende locaties in Gelderland en Flevoland. Aanmelden kan via
» g deze link. Deze regioavonden zijn bedoeld voor diakenen, ZWOQ'ers, leden

van een zendingscommissie en iedereen met een diaconaal hart!

Thema'’s die vaak terugkomen in onze gesprekken met diaconieén zijn: ‘we willen wel meer doen,
maar weten eigenlijk niet waar en hoe we moeten beginnen’ of ‘we doen al heel veel, maar het lijkt
ons goed om al onze activiteiten even opnieuw tegen het licht te houden om te kijken of we nog wel
zinvol en efficiént bezig zijn’. Van ZWOQ'’s en zendingscommissies horen wij vaak: ‘wij krijgen zo veel
vragen voor hulp in het buitenland; wij zien door de bomen het bos niet meer’ of ‘een gemeentelid
start een prachtig hulpproject op in een ver land en vraagt ons om financiéle hulp; moeten we dat
doen?’ Dit zijn allemaal logische vragen waar de meeste kerken wel eens mee worstelen. Het thema
van deze avonden is daarom ‘Helpen ver weg en dichtbij; hoe doe je dat?".

Tijdens de regioavonden proberen we daar samen een antwoord op te vinden en om jullie op weg te
helpen kunnen jullie kiezen tussen 2 workshops / leersessies:

1) ‘Basiskennis, analyseren, keuzes maken en aan de slag! voor diakenen. Introductie van de nieuwe
leerlijn voor diakenen binnen de Protestantse Kerk.

2) ‘Weet waarvoor je geeft’ voor ZWOQ'’s en zendingscommissies. Hoe weet je dat je geld in het
buitenland goed en efficiént besteed wordt.

Wij hopen een aantal praktische handreikingen te kunnen doen, waar jullie mee aan de slag kunnen.
En uiteraard is er op de regioavonden gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te
leren, want zo zijn we Samen Kerk! Kerk in Actie consulenten in Gelderland en Flevoland, Jaantje
Vink en Arjen Overweg, zijn gastvrouw en gastheer op deze avonden en zullen de workshops leiden.
Je kunt vanaf 19.30 uur inlopen. De wordt geopend om 19.45 uur en we sluiten om 21.30 uur af.
Data & locaties: 22 april (Elst), 24 april (Gameren), 28 april (Harderwijk), 29 april (Zutphen), 30 april
(Emmeloord) en 1 mei (Winterswijk). Het is fijn als wij weten wie er komt. Willen jullie je daarom
aanmelden via deze link? Daar staat ook meer informatie over de locatie. Graag voor ieder persoon
een aparte aanmelding sturen. We hopen jullie op één van de avonden te ontmoeten!

Een hartelijke groet van de Kerk in Actie consulenten in Gelderland en Flevoland,
Jaantje Vink, j.vink@protestantsekerk.nl, 06 15900278, (di,wo en do)
Arjen Overweg, a.overweg@protestantsekerk.nl, 06 21419631, (ma, di, wo en do)

‘Late roeping’

Het klinkt in mijn oren altijd een beetje onaardig: ‘Hij of zij heeft een late roeping.” Als je beetje
ingeburgerd bent in het kerkelijk jargon, dan weet je vast wat ermee bedoeld wordt. Het betreft
mensen die zich geroepen weten om predikant te worden, nadat ze al de nodige werkervaring hebben
opgedaan in een andere werkomgeving. Dat is een bijzondere stap, waar het nodige bij komt kijken.
Onzekerheid, maar ook enthousiasme over een bijzondere weg die je mag gaan. Graag wijs ik
mensen die zich geroepen weten op de informatie op de website van de Protestantse Kerk over het
fonds studieondersteuners zij-instromers predikant. Daar lees je het verhaal van Trix Vahl en Kor
Peter Schaaphok, die ervoor kozen om, midden in de drukte van een baan en een gezin, alsnog
predikant te willen worden.
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Stappenplan beroepingswerk

De Protestantse Kerk biedt een geheel vernieuwd stappenplan beroepingswerk. Dit transparante en
gebruiksvriendelijke hulpmiddel biedt kerkenraden een duidelijk overzicht van het volledige
beroepingsproces, van de eerste voorbereidingen tot de bevestiging van de nieuwe predikant.

Loopbaancheck

De Protestantse Kerk biedt een training aan voor alle predikanten en kerkelijk werkers die zich
afvragen: ‘past wat ik doe (nog) bij wie ik ben, wat ik wil en wat ik kan?’ In deze training word je
uitgenodigd te reflecteren op jezelf en op je werk. Aan het eind van de dag weet je waar je staat en
wat je nodig hebt om weer verder te gaan. In deze training komen de volgende onderwerpen aan
bod: Hoe sta je nu in je werk?, loopbaan en levensfasen, roeping en motivatie, jouw talenten en
vaardigheden. De trainingen worden gegeven op 6 mei en 13 november. Je kunt je aanmelden op de
website van de Protestantse Kerk.

Veilige kerk, dat ben je samen...

Als je je ergens veilig zou moeten weten, dan zou dat in de kerk, in jouw eigen
gemeente moeten zijn. Gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Veiligheid
in de gemeente ontstaat door veilig en open met elkaar om te gaan. Dat lijkt een
open deur, maar in de praktijk blijkt het beste wel eens lastig om over een
kwetsbaar onderwerp als seksualiteit of seksueel misbruik in gesprek te gaan.
Veilige Kerk heeft een Stappenplan ontwikkeld: zes stappen op weg naar een
veilige gemeente. In dit stappenplan vind je informatie en werkmateriaal waarmee je in jouw kerk
aan de slag kunt gaan om openheid en veiligheid te creéren of te versterken.

Heeft jouw gemeente een vertrouwenspersoon? Spreek hem / haar gerust eens aan als je meer
informatie wilt of eens door wilt praten over dit onderwerp.

Veilige Kerk helpt kerken om grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk en huiselijk geweld te
(h)erkennen, voorkomen en aan te pakken. Veilige Kerk is een initiatief van drie kerkelijke
meldpunten: meldpuntmisbruik.nl, SMPR.nl en Wijzijnsem.nl. Meer informatie vind je op onze
website: www.veiligekerk.nl

veiligekerk.nl

Nieuw: de Boaz Beleggingsfondsen

Op korte termijn starten twee kerkelijke beleggingsfondsen: het Boaz Duurzaam Beleggingsfonds
en het Boaz Impact Beleggingsfonds. Deze fondsen zijn een initiatief van de Protestantse Kerk in
Nederland en volgen het duurzame beleggingsbeleid dat door de Kleine Synode is vastgesteld. De
fondsen beogen plaatselike gemeenten en diaconieén te ontzorgen op het gebied van
beleidsvorming, vermogensbeheer en toezicht. Het beleggingsbeleid, de beleggingsstrategie en de
duurzaamheidscriteria zijn door de kerk vastgesteld. De uitvoering daarvan gebeurt door de bank
Van Lanschot Kempen. Wilt u meer weten over dit initiatief, dan kunt u contact opnemen met Koert
Jansen, portfoliomanager beleggingen bij de Protestantse Kerk in Nederland. U kunt hem bereiken
op k.jansen@protestantsekerk.nl of 06 531211409.



https://protestantsekerk.nl/nieuws/vernieuwd-stappenplan-beroepingswerk/
https://protestantsekerk.nl/training/loopbaancheck/?utm_source=sfmc&utm_term=&utm_content=700983&utm_id=7696d662-537f-49a8-9002-0ed437ac92cc&sfmc_activityid=1fc4cd7a-116f-4497-a154-8957b46e5370&utm_medium=email&sfmc_journey_id=7696d662-537f-49a8-9002-0ed437ac92cc&sfmc_journey_name=BNKP%20N810--30252&sfmc_activity_id=1fc4cd7a-116f-4497-a154-8957b46e5370&sfmc_activity_name=iNueswrbei%20frPtoseattnesK%20re%20k%20-110--30252-%202%20200513_8902285&sfmc_asset_id=700983&sfmc_channel=email
http://www.veiligekerk.nl/
mailto:k.jansen@protestantsekerk.nl

Meedenken over het kerkbeheer voor vandaag en in de toekomst?

VKB Kerkrentmeesters is op zoek naar versterking van haar ledenraad. Omdat het een
A- vereniging betreft van en voor kerkrentmeesters met bijna 1400 colleges van

VKB kerkrentmeesters die lid zijn, maken actieve kerkrentmeesters deel uit van haar ledenraad
enennessies (2 leden per classis).. Vanwege een herindeling van afdelingen naar regio’s zijn er een
aantal vacatures ontstaan. In de Classis Veluwe gaat het om 2 vacatures (zie kaartje) waarvoor de
VKB invulling zoekt. De ledenraad komt in ieder geval 2x per jaar meestal in Nijkerk bijeen. Wil je
zelf (of jouw collega) als (ouderling)-kerkrentmeester hieraan bijdragen? Neem dan contact op met
de VKB. Meer informatie is te vinden op www.kerkrentmeester.nl/ledenraad

Kiemplaats — Startsymposium

Kiemplaats is een een expertisecentrum kinderen, jongeren en geloof. Het is
een initiatief van Corina Nagel, Saskia de Graaf en Nelleke Plomp. Ze schrijven
hierover: Met KiemPlaats zetten we onze ervaring en expertise in op de 'brug'
tussen kennis en praktijk. Waarom en hoe we dit doen, lees je in ons manifest.
We laten iedereen graag kennismaken met onze expertise in ons
startsymposium ‘Geloven in sterke generaties’ op donderdag 15 mei van
15.00 uur tot 19.30 uur in Westbroek.
: Tijdens dit symposium denk je na over je eigen wortels, hoor je waarom
mmg_,a_ inzetten op een stevige identiteit juist in deze tijd belangrijk is en maak je dit
tijdens een workshop en in gesprekken concreet voor je eigen context. We
hebben elkaar hierbij nodig en kunnen van elkaar leren: mensen die in de praktijk met kinderen en
jongeren werken, organisaties die hen ondersteunen en onderzoekers die nieuwe inzichten opdoen
en kennis ontwikkelen.
Het symposium is voor iedereen die als professional of vrijwilliger actief is in of voor christelijk
onderwijs, kerk, (christelijk) jeugdwerk, een christelijke organisatie of een kennisinstituut. Deelname
kost € 50,-, inclusief maaltijd. Op www.kiemplaats.nl vind je informatie en een aanmeldformulier.

Inspiratiefestival Terschelling — Save the date

Het landelijk oecumenisch Inspiratiefestival op Terschelling komt er weer aan. Het
wordt voor de vijfde keer gehouden op 17, 18, 19 oktober dit jaar. Goed om te weten,
het festival is bedoeld voor alle vrijwilligers in onze kerken. Alleen of in gezelschap,
u bent van harte welkom. Jutten, dat is dit jaar het thema. Je laten inspireren door wat je niet zocht,
maar wat je terloops vindt. Ga naar de website voor meer informatie.

Informatie over de classis

Website: www.pknclassisveluwe.nl

Je ontvangt deze ‘Ontmoeten op de Veluwe’ omdat je betrokken bent bij de Classicale
Vergadering Veluwe. Voel je vrij deze nieuwsbrief verder te sturen en informatie
hieruit te gebruiken in het kerkblad of op de website van je gemeente. In de
Nieuwsbrief is ook ruimte voor initiatieven of ervaringen uit de gemeenten in de
classis. Stuur dus gerust iets in.

ds. Wilbert van Iperen - w.vaniperen@protestantsekerk.nl - 06 - 31 99 14 77
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